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OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst
wordt aangestoken.

we gaan staan en worden stil

Bemoediging

voorg. Onze hulp isin de Naam van de HEER

gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorg. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem.  DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

drempelgebed

aanvangslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ NLB 280: 1,2,3,4

AANROEPING

groet
voorg. De HEER zij metu
gem. VREDE ZI) MET U

gebed om ontferming met aansluitend lied: 301K > zie de schermen



glorialied: ‘Zolang wij ademhalen’ NLB 657: 1 en 4

RONDOM HET WOORD

aandacht voor de kinderen (als er kinderen zijn, blijven die in de kerk)

zingen: ‘Licht van Pasen’ — zie de schermen

gebed bij de opening van de Bijbel
1e Schriftlezing: Kolossenzen 1, 25b-27

Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Kolosse:

‘Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd,
opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt:

het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is
geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God
bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken:
Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister’.

lied: ‘Een rijke schat van wijsheid’ NLB 313: 1,3,4,5

2e Schriftlezing: Lucas 10, 38-42 ‘Martha en Maria’

Toen ze verder trokken ging Jezus een dorp in, waar Hij gastvrij werd
ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging
aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.
Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor
haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U niet
schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen
haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta,
je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding
noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet
worden ontnomen.



lied: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ 227 547: 1,2,3
verkondiging
meditatieve muziek

lied: ‘'Neem mij aan zoals ik ben’ NLB 833
GAVEN EN GEBEDEN

collectes

dankgebed en voorbeden
stil gebed

Onze Vader

slotlied: ‘Wonen overal nergens thuis’ NLB 419: 1,2,3

wegzending en zegen (een keer Amen).



